
Dit	jaar	is	het	precies	een	eeuw	geleden
dat	de	Nijmeegse	burgemeesterszoon
Peter	Kanis,	beter	bekend	onder	zijn
gelatiniseerde	naam	Petrus	Canisius,
heilig	verklaard	werd.	Canisius	(1521-
1597)	was	de	eerste	Nederlandse	jezuïet
en	werd	wereldberoemd	met	zijn
Catechismus	die	in	1555	verscheen	en
nog	altijd	het	(in	meer	dan	25	talen)	meest
herdrukte	boek	van	een	Nederlandse
auteur	is.

In	zijn	geboortestad	liet	Canisius	tal	van	sporen	na:	er	is	een	straatnaam,	een	basisschool,	een
parochiekerk,	een	prominent	standbeeld,	een	ziekenhuis	en	een	roemrucht	internaat	(inmiddels
getransformeerd	in	de	scholengemeenschap	met	de	naam	Canisius	College).

Voldoende	reden	dus	om	dieper	in	te	gaan	op	leven	en	werk	van	deze	fameuze	stadsgenoot.
Dat	doet	Numaga	tijdens	een	bijeenkomst	in	Het	Badhuis.	Verschillende	facetten	van	Canisius
zullen	de	revue	passeren:	

		Vincent	Hunink	is	universitair	docent	Latijn	en	Vroegchristelijk
Latijn	en	Grieks	aan	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen	en	redacteur
van	Jaarboek	Numaga.	Hij	publiceert	sinds	1990	vertalingen	van
vooral	Latijnse	teksten,	recent	onder	meer	van	Cicero,	Plinius	en
Augustinus.	Hunink	gaat	in	zijn	bijdrage	in	op	de	activiteiten	van
Petrus	Canisius	als	productief	schrijver.	Zijn	vele	werken	zijn
nagenoeg	alle	geschreven	in	het	Latijn.	In	zijn	lezing	geeft	Hunink
een	indruk	van	Canisius’	oeuvre,	met	enkele	korte	tekstvoorbeelden
ter	illustratie.
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Wat	maakte	Petrus	Canisius	tot	een	voorbeeld	voor	gelovigen	die	vier	of	vijf	eeuwen	na	hem
leefden.	Was	het	zijn	persoonlijke	vroomheid,	zijn	catechismus,	zijn	irenische	omgang	met
andersdenkenden	of	zijn	directe	dan	wel	indirecte	betrokkenheid	bij	de	oprichting	van	18
jezuïetencolleges,	met	gratis	middelbaar	onderwijs	voor	jongens	van	katholieke,	lutherse	of
joodse	komaf?

Deze	vragen	komen	aan	bod	in	de	lezing	van	Eduard	Kimman	SJ.	Kimman	is	econoom	en	trad
in	bij	de	Jezuïeten	in	1965.	Hij	is	emeritus	hoogleraar	aan	de	Radboud	Universiteit	en	tot	voor
kort	pastoor	van	de	Petrus	Canisiuskerk	aan	de	Molenstraat.
	

Misschien	wel	het	bekendst	is	Petrus	Canisius	als	naamgever	van	het	fameuze	jezuïetencollege
aan	de	Berg	en	Dalseweg.	Hoe	leefde	de	gedachtenis	aan	Petrus	Canisius	voort	in	het	dagelijks
leven	in	het	in	1900	geopende	Canisius-College?

https://numaga.email-provider.eu/web/2ctc13wnjm/qdjtstfptr?lp-t=1756640859


De	presentatie	van	het	geheel	is	in	handen	van	Eric	Reijnen
Rutten,	die	ook	zal	stilstaan	bij	de	foutief	geplaatst	gevelsteen
bij	het	huis	waar	Canisius	niet	geboren	werd.

N.B.	bent	u	slecht	ter	been?	reserveer	een	zitplaats	op	de
begane	grond	via	ledenadministratie@numaga.nl

Wies	van	Leeuwen	gaat	nader	in	op	deze	vraag.	Van	Leeuwen	is	architectuurhistoricus	en
cultuurhistorisch	onderzoeker.	Hij	publiceerde	een	aantal	boeken	over	(kerkelijke)	bouw-	en
interieurkunst,	een	biografie	van	Pierre	Cuypers	en	een	monografie	over	het	Canisiuscollege.
	

Locatie:	Theater	Het	Badhuis,	Daalseweg	262
Aanvang	20.00	u,	inloop	19.30	u
Toegang:	Numagaleden	gratis,	niet-leden	€	5
	

Numaga	excursie	naar	Bronbeek
Op	woensdag	15	oktober	organiseert	Numaga	een	excursie	naar	Bronbeek	in	Arnhem	dat
zichzelf	omschrijft	als	‘Koninklijk	Tehuis	voor	Oud-Militairen	en	Museum	Bronbeek.’
‘s	Ochtends	bezoeken	we	onder	leiding	van	een	gids	het	geactualiseerde	museum,	’s	middags
bestaat	de	gelegenheid	om	de	monumenten	en	gedenktekens	op	landgoed	Bronbeek	te
bezoeken.
Tussen	de	middag	kunnen	we	genieten	van	de	Indonesische	eetcultuur.	In	de	Kumpulan
(restaurant)	van	Bronbeek	wordt	dan	namelijk	een	nasi	rames	ofwel	kleine	rijsttafel	geserveerd.
	

Buitenplaats	Bronbeek	is	rond	1820	aangelegd.	In	1854	kocht	koning	Willem	III	het	landgoed.	In
1863	werd	het	opengesteld	als	tehuis	voor	minder	valide	koloniale	militairen.	Deze	functie	heeft
het	nog	steeds,	zij	het	dat	het	nu	is	opengesteld	voor	alle	oud-militairen	van	de	Nederlandse
krijgsmacht	beneden	de	rang	van	officier.	Koning	Willem	III	bepaalde	in	1863	dat	het	tehuis	door
de	overheid	wordt	gefinancierd.	Ook	dat	is	onveranderd;	Bronbeek	valt	nog	steeds	onder	het
ministerie	van	Defensie.
Museum	Bronbeek	is	eveneens	in	1863	geopend.	Anderhalve	eeuw	heeft	het	museum	de
geschiedenis	van	Nederlandsch-Indië	/	Indonesië	vanuit	Nederlands	koloniaal	perspectief
bekeken	met	als	leidende	gedachte	‘daar	werd	iets	groots	verricht.’	In	het	voetspoor	van	de
recente	discussie	over	het	koloniale	verleden	van	Nederland	wordt	vanuit	verschillende
perspectieven	gekeken	naar	het	Nederlandse	kolonialisme	in	Indonesië	tussen	1816	en	1962.
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	Numaga	verwelkomt	nieuwe	leden	en	'cadeauleden'	met	een
welkomstgeschenk:	
Verborgen	vensters	op	Nijmegen.	De	ramen	van	Joan	Collette	in	het
Nijmeegse	stadhuis	door	Jo	Berden	en	Diederik	Schönau.	

Nieuwe	(cadeau)leden	ontvangen	alle	publicaties	van	het	kalenderjaar
en	een	ledenpasje	waarmee	zij	toegang	hebben	tot	de	Numaga
avonden.		

Voor	€	20	maakt	u	als	Numagalid	een	vriend,	bekende	of	familielid	blij	met	een	éénjarig
cadeaulidmaatschap.	Voor	slechts	€	30	maakt	u	hen	blij	met	een	tweejarig	lidmaatschap.
Uiteraard	is	verlenging	op	eigen	kracht	mogelijk	en	wenselijk!	Neem	voor	een
cadeaulidmaatschap	contact	op	met		ledenadministratie@numaga.nl	

Nog	geen	Numaga	lid	en	interesse?	Een	regulier	lidmaatschap	kost	u	€	45	per	jaar.
Neem	voor	een	regulier	lidmaatschap	contact	op	met		ledenadministratie@numaga.nl
U	kunt	het	bedrag	overmaken	op	NL83INGB0	000	972600	met	vermelding	van	het	soort
lidmaatschap.

	

De	vaste	collectie	vertelt	deze	geschiedenis	aan	de	hand	van	persoonlijke	verhalen,	objecten,
foto’s	en	video’s.	De	Numagaleden	worden	tijdens	hun	bezoek	hierbij	door	-	afhankelijk	van	het
aantal	inschrijvingen	–	een	of	meer	rondleiders	gegidst.
	

Praktisch:
De	excursie	begint	om	10:15	uur	met	koffie	in	de	Kumpulan.
Om	10:45	worden	we	daar	opgehaald	door	de	rondleiders	die	ons	naar	het	museum
begeleiden.
Om	12:30	begint	de	maaltijd	in	de	Kumpulan	met	een	aperitief.
Na	afloop	kunt	u	op	eigen	gelegenheid	het	park	rond	de	villa	bezoeken.

Het	adres	van	Bronbeek	is	Velperweg	147,	6824	MB	Arnhem.
Wie	met	de	auto	komt,	krijgt	het	advies	de	navigatie	in	te	stellen	op	Velperweg	153.
Wie	met	het	openbaar	vervoer	reist,	wordt	aangeraden	om	9:32	uur	op	Nijmegen	Centraal	de
sprinter	naar	Zutphen	te	nemen.	De	trein	arriveert	om	10:01	uur	op	Arnhem	Presikhaaf.	Het	is
dan	nog	een	kwartier	lopen	naar	Bronbeek.	(de	excursiecommissie	kent	de	route)

>>>	Neemt	u	uw	museumkaart	mee.<<<
	

Kosten
Maaltijd																				€49,50
Rondleiding													€			1,67
Organisatie														€			1,66
Totaal																								€52,50

Over	een	paar	weken	ontvangt	u	dit	bericht	nogmaals	via	de	Ledenbrief.	U	kunt	zich	vanaf	15
september	tot	uiterlijk	1	oktober	opgeven.

De	excursiecommissie,
Claartje	van	Well
Rob	Wolf
	

Geef	het	Numaga	lidmaatschap	cadeau

Numaga	Agenda

Dinsdag	9	september	Numaga	thema	avond	over	Canisius
Aanvang	20.00,	Locatie	Het	Badhuis.
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Website Instagram

Woensdag	15	oktober	Numaga	excursie	naar	Bronbeek
Zaterdag	22	november:	presentatie	Numaga	Jaarboek	2025
Aanvang	10.00	u.	Locatie	Het	Badhuis

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	ledenadministratie@numaga.nl

toe	aan	uw	adresboek.
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